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Inleidende muziek 

 

Stille nacht (samenzang) 

 

1. Stille nacht, heilige nacht. 

Davids Zoon, lang verwacht, 

Die miljoenen eens zaligen zal 

wordt geboren in Bethlehems stal. 

Hij, der schepselen Heer 

Hij, der schepselen Heer. 

 

2. Hulploos Kind, heilig Kind, 

Dat zo trouw zondaars mint. 

Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd, 

wordt G'op stro en in doeken gelegd. 

Leer m'U danken daarvoor 

Leer m'U danken daarvoor. 

 

3. Stille nacht, heilige nacht, 

Vreed' en heil wordt gebracht, 

aan een wereld, verloren in schuld. 

Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 

Amen! Gode zij eer 

Amen! Gode zij eer. 

 

Welkom en gebed 

Ds. W. van Klinken 

 

  



 

 

Geef ons vrede (koor) 

Hoeveel mijlen nog te reizen? 

Welke wegen nog te gaan? 

Welke ster zal ons wijzen 

Naar dat land waar geen grenzen bestaan? 

 

't Is de droom van alle eeuwen 

De aarde nieuw, de mensen vrij 

Maar geen huilen of schreeuwen 

Bracht die wereld een stap dichterbij 

 

Geef ons vrede 

Schijn in de donk're nacht 

Geef ons vrede 

Waarop de schepping wacht 

 

'k Zie Uw rijk in al die dromen 

'k Zie Uw licht in elke traan 

En ik bid: Uw rijk kome 

Dat op aarde Uw wil wordt gedaan 

 

Geef ons vrede 

Schijn in de donk're nacht 

Geef ons vrede 

Waarop de schepping wacht 

 

Dona nobis pacem 

Dona dona nobis pacem 

Dona nobis pacem 

Dona dona nobis pacem 

 

Dona nobis pacem 

Dona dona nobis pacem 

Dona nobis pacem 

Dona dona nobis pacem 



 

 

Schriftlezing: Jesaja 9:1-6 

1. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in 

het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. 

2. U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij 

zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals 

men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. 

3. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van hun 

slavendrijver hebt U verbroken als eens op Midiansdag. 

4. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in 

bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. 

5. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij 

rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke 

God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 

6. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde 

komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en 

het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. 

De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen. 

 

 

Woord van bezinning 

Ds. W. van Klinken 

 

 

Psalm 130 (samenzang) 

1. Vanuit het diepe duister 

vind ik geen uitweg, HEER. 

Ik schreeuw om redding; luister, 

geef aandacht, reageer. 

U kent mijn hele leven, 

mijn zondige gedrag. 

Toch wilt U steeds vergeven. 

Uw naam verdient ontzag! 

 

  



 

 

2. Ik blijf de HEER verwachten, 

mijn ziel ziet uit naar Hem. 

Zijn woord vult mijn gedachten; 

ik hunker naar zijn stem. 

De HEER laat van zich horen, 

blijf hopen, Israël! 

Eens zal de morgen gloren 

van redding en herstel. 

 
Bron: De Nieuwe Psalmberijming 

 

 

Schriftlezing: Kerstverhaal (Lukas 2:1-14) 

 

1. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus 

dat heel de wereld ingeschreven moest worden.  

2. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder 

was.  

3. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen 

stad. 

4. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de 

stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van 

David was,  

5. om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die 

zwanger was. 

6. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij 

baren zou, 

7. en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde 

Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 

8. En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld 

en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. 

9. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere 

omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 

10. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u 

grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 



 

 

11. namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; 

Hij is Christus, de Heere. 

12. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld 

en liggend in de kribbe. 

13. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, 

die God loofde en zei: 

14. Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een 

welbehagen. 

 

 

Ere zij God (samenzang) 

 

Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

 

Ere zij God in den hoge,  

Ere zij God in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 

 

Ere zij God, ere zij God, 

in den hoge, in den hoge, in den hoge. 

Vrede op aarde, vrede op aarde, 

in de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 

 

 

Muzikaal intermezzo 

 

 

Woord van bezinning 

Ds. W. van Klinken 

  



 

 

 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (samenzang) 

 

1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor u open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aard' en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heil'ge gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

 

Schriftlezing (1 Johannes 4:7-12) 

 

7. Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die 

liefheeft, is uit God geboren en kent God. 

8. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. 

9. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren 

Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 

10. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons 

liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 

11. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 

12. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons 

en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.  



 

 

Woord van bezinning 

Ds. W. van Klinken 

 

O Grote God die liefde zijt (koor) 

 

O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 

Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

Dankgebed en voorbede 

Ds. W. van Klinken 

 



 

 

Hoor, de eng'len zingen de eer (samenzang) 

 

1. Hoor, de eng'len zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

Vreed op aarde, 't is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 

Voegt u, volken, in het koor, 

dat weerklinkt de hemel door, 

zingt met algemene stem 

voor het kind van Bethlehem! 

Hoor, de eng'len zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

 

2. Hij, die heerst op 's hemels troon, 

Heere Christus, Vaders Zoon, 

wordt geboren uit een maagd 

op de tijd die God behaagt. 

Zonne der gerechtigheid, 

woord dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen in 

in het menselijk gezin. 

Hoor, de eng'len zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

 

3. Lof aan u die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft 

Gij die ons geworden zijt 

taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af 

ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor, de eng'len zingen de eer 

van de nieuw geboren Heer! 

 
 



 

 

In de consistorie is er koffie en thee. Binnen of buiten kunt u gezellig napraten. 

 

U bent van harte welkom om ook onze andere kerstdiensten bij te wonen: 

Donderdag 25 december om 10.00 en 18.30 

Vrijdag 26 december om 09.30 (kerstviering met de kinderen) 

 

Of onze diensten met de jaarwisseling: 

Woensdag 31 december om 19.30 

Donderdag 1 januari om 10.00  

 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website www.hhkandelst.nl  

Voor vragen kunt u terecht bij ds. W. van Klinken (06-40412444 of 

predikant@hhkandelst.nl) 

 

Wij wensen u gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar! 

http://www.hhkandelst.nl/
mailto:predikant@hhkandelst.nl

